
 
 

Tekst ‘Samen versieren’ van Lisa Ké 

Uit de voorstelling ‘Feest, kom je ook…?’ van Dansstorm Oost 

 

Vriendinnen, wat fijn dat jullie er zijn! 

Nu kan de pret echt beginnen 

Help je mee? 

Want het is nog niet klaar 

We steunen elkaar 

en we zijn al flink op dreef 

Samen is het briljant 

Want ineens hangt alles ondersteboven, 

Omgekeerd en uitgeklapt 

Binnenstebuiten 

Eventjes terug en dan weer vooruit 

 

Samen versieren wij 

Vliegensvlug vliegen 

De vlag en een draad 

Samen versieren wij 

En zwieren wij  

Op de maat van de muziek 

 

Een saaie ruimte geeft een droef gevoel 

Maar een lichtje hier  

en een kleurtje daar op de muur 

geeft een ander beeld 

Een vierkante kist  

wordt ineens een gave stoel 

Ik zie zoveel meer 

Vanuit een andere hoek 

Ineens is alles  

opgedirkt, uitgedost, opgesmukt 

alles is mooi gemaakt 

een beetje meer naar links 

en een stapje naar rechts 

 



 
 

 

 

 

 

Samen versieren wij 

Vliegensvlug vliegen 

De vlag en een draad 

Samen versieren wij 

En zwieren wij  

Op de maat van de muziek 

 

Ik kijk om me heen  

en ik zie jullie staan 

Mooie gezichten, een vrolijke lach   

Nieuwsgierige ogen en feestkledij 

mijn hart klopt nu snel  

en mijn voeten vieren feest 

Ze dansen op de beat 

Ineens is alles ondersteboven, 

Omgekeerd en uitgeklapt 

Binnenstebuiten 

een beetje meer naar links 

en een stapje naar rechts 

 

Samen versieren wij 

Vliegensvlug vliegen 

De vlag en een draad 

Samen versieren wij 

en zwieren wij  

Op de maat van de muziek 

 

 

 

 

 

 

 


